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 Foto uit het verleden 

Margie Kapel 
 
Ze kijkt iets links langs je heen, met een hele lichte 
glimlach, of toch iets treurig? De lange haren zijn 
opgestoken met aan de achterkant een donkere 
strik. Ze draagt een ketting over haar kleding. Een 
lichte jurk, zo te zien uit dunne stof, met een 
halskraag. Een mooie jonge vrouw. 
Mijn grootmoeder van moeders kant, geboren in 
Leiden. Margie Kapel. Ik weet weinig over hoe ze 
was. Wat mij bijgebleven is van als mijn moeder 
een enkele keer iets over haar vertelde, is dat ze 
weigerde de pijpenkrullen van haar dochters af te 
knippen nadat er weer luizen waren op school. 
We hebben elkaar nooit gekend en ik heb evenals 
mijn neven en nichten nooit oma tegen haar 
kunnen zeggen.  
 
Margie wordt geboren in 1894 als eerste kind van 
Louisa Capel uit Boxtel. Louisa is 18 jaar en 
ongehuwd. Margie wordt als Margie Kapel 
aangegeven door de directeur van het ziekenhuis 
in Leiden waar Louisa verblijft. Drie weken later 
wordt ze ingeschreven in het bevolkingsregister 
van Boxtel op het adres van opa Azuerus Capel die 
houtzager is. Als moeder Louisa in 1896 met de 
dertien jaar oudere gepensioneerde 
beroepsmilitair Lodewijk Tijssens trouwt, krijgt ze 
een stiefvader. Zes maanden na het huwelijk 
wordt Margies eerste halfbroer geboren. Kort 
daarna vertrekt het gezin uit Boxtel naar Goch en 
Weeze in Duitsland, waar vijf kinderen geboren 
worden. In 1904 verhuist Margie, via een korte 
tijd in Boxtel, mee naar Tilburg. In Tilburg worden 
tot in 1917 nog zes kinderen geboren. Drie broers 
sterven jong. 
 
Volgens een broer en zus was het voor Margie 
door haar stiefvader niet fijn thuis. Ze gaat dan 
ook vroeg thuis weg. Margie is pas achttien als ze 
in januari 1912 terug komt van haar eerste baan 
als dienstbode in Antwerpen. Drie maanden later 
gaat ze, opnieuw als dienstbode, in Tilburg werken 
bij het gezin van banketbakker Jacobus Boes in de  

 
Heuvelstraat (nu een drukke winkelstraat).   
Vervolgens zien we Margie terug als dienstbode 
op de Markt bij Het gezin van rundslager Willem 
en Johanna van Roessel. In januari ’16 wordt 
Margie dienstbode in Eindhoven bij Hendrik en 
Leonore van Lockhorst in de Dommelstraat 26 (nu 
nr. 4 naast De Effenaar). Hendrik is directeur van 
de Tramwegmij  “De Meyerij”.  

Toon van de Wiel, een postbeambte, woont in de 
buurt. Ze krijgen een relatie en trouwen in 1921. 
Voor hun huwelijk erkent haar stiefvader Margie 
als zijn dochter. Ze krijgt dan zijn achternaam: 
Tijssens. Met Toon gaat ze wonen aan de 
Leenderweg in Eindhoven en krijgen zeven 
kinderen: Gerard, Louis, Wies, Sibil, Maria, Jan en 
Ton. Tussen 1925 en 1931 woont ook zusje 
Margaretha in. Nadat op 19 september 1944 hun 
huis gebombardeerd wordt en Toon overlijdt, 
krijgt ze met haar kinderen een woning aan de 
Roostenlaan. Enkele jaren later wordt ze ernstig 
ziek. Ze wordt eerst thuis verpleegd door haar 
kinderen, en sterft op 23 december 1950 in het St. 
Jozefziekenhuis. Margie ligt begraven bij haar 
Toon op het St. Joriskerkhof in Eindhoven. Je kunt 
hun graf nog steeds bezoeken.  
 


